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WELKE GEMEENTE WILLEN WE ZIJN? 

Met de Bijbel als bron en Jezus als Heer van de Kerk willen we als Protestantse 
Gemeente Wemeldinge (PGW) mensen aanmoedigen om op eigen wijze een 
persoonlijke relatie met God te zoeken, te ontwikkelen en te onderhouden. 

We willen elkaar daarbij stimuleren door onze ervaringen van leven en geloven 
te delen met anderen binnen en buiten de kerkgemeenschap. Door woorden, 
maar zeker ook door onze daden, willen we proberen de Goede Boodschap uit 
te dragen in onze omgeving dichtbij en veraf. 

We willen omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor de 
samenleving, hier en elders in de wereld. 

We streven naar een inspirerende, maar ook missionaire en evangelische 
kerkgemeenschap te zijn, die uitnodigend is voor mensen van alle leeftijden en 
achtergronden en waarin we elkaar ruimte bieden voor verschil in 
geloofsbeleving. 

We streven ernaar dat eenieder die dat wil kan meewerken aan de opbouw en 
het onderhoud van deze kerkgemeenschap. 
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Mevr. L. (Leuny) Adriaanse 
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Dhr. L.J.  (Rens) Flipse 
Mevr. E. (Ellen) van der Klooster 
Ds. D.H.J. (Dick) Steenks 
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VAN	DE	REDACTIE	

Beste	lezer,	

Hierbij	ontvangt	u	de	eerste	uitgave	van	
het	 SOW-blad	 voor	 2017.	 We	 blikken	
terug	op	het	afgelopen	jaar	en	we	kijken	
vooruit	naar	het	naderende	Paasfeest.			

De	 redactie	 wenst	 u	 veel	 lees-	 en	
kijkplezier.	
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PREEKROOSTER KATTENDIJKE 
APRIL 2017 – JULI 2017 

	 	 	 	
Datum	 Naam	 Uit	 Bijzonderheden	
	 	 	 	
02 apr Dhr. A.P. Cammeraat Gouda  
09 apr Zanggroep LAETARE Zierikzee Palmpasen 
14 apr Ds. C.M Baggerman-van 

Popering 
Yerseke Goede Vrijdag 

Heilig 
Avondmaal 

16 apr Ds. G. Sinke Burgh 
Haamstede 

Pasen 

23 apr Ds. F. van Vliet Zaamslag  
30 apr Dhr. J.A. Capel   
7 mei Ds. C.M Baggerman-van 

Popering 
Yerseke  

14 mei Ds. M. Riedijk Nieuwerkerk  
21 mei Ds. J. Smink Zierikzee  
25 mei Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Hemelvaart 
28 mei Ds. S.A. Doolaard Krabbendijke 
04 jun Ds. C.M. Baggerman-van 

Popering 
Yerseke Pinksteren 

11 jun Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge 
18 jun Ds. J. Smink Zierikzee  
25 jun Dhr. H. Cappon sr. Kapelle  
02 jul Dhr. H.J. Cappon jr. Kapelle  
09 jul Ds. C.M. Baggerman-van 

Popering 
Yerseke Heilig 

Avondmaal 
16 jul Dhr. J.A. Capel   
23 jul  Ds. J. Smink Zierikzee  
30 jul Ds. F. van Vliet Zaamslag  
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PREEKROOSTER WEMELDINGE 
APRIL 2017 – JULI 2017 

	 	 	 	
Datum	 Naam	 	 Bijzonderheden	
	 	 	 	
02 apr Ds. A.P. van der Maas Wemeldinge 40-5 jeugdkerk 
09 apr Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge 40-6 Palmpasen 
13 apr Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Witte 

Donderdag 
Schrift en Tafel 

14 apr Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Goede Vrijdag 
16 apr Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Pasen 
23 apr Ds. Y. Slik Balk  
30 apr Ds. J. Raatjes Beilen  
07 mei Ds. D.H.J. Steenks  Wemeldinge  
14 mei Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Jeugdkerk 
21 mei Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Jong en Oud 
25 mei Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Hemelvaart 

(Kattendijke) 
28 mei Ds. G.J. Gardenier Appeningsdam  
04 jun Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Pinksteren 
11 jun Ds. C.M. Baggerman-van 

Popering 
Yerseke Jeugdkerk  

18 jun Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge Schrift en Tafel  
25 jun Ds. J. van Popering Aalsmeer   
02 jul Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge  
09 jul Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge  
16 jul Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge  
23 jul  Ds. D.H.J. Steenks Wemeldinge  
30 jul Ds. T.H.P. Prins Nieuwkoop  
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UIT	DE	PASTORIE	

We zijn gewend  
‘Went het al een beetje dominee?’ 
is de meest gestelde vraag tijdens 
mijn bezoekwerk. En steevast kan 
ik antwoorden: ‘ja we zijn gewend’. 
Want zo is het: we voelen ons hier 
thuis. Inmiddels heeft Corinne ook 
weer werk gevonden, ze gaat in 
de thuiszorg werken, en daarmee 
is ons leven weer helemaal op 
orde zou je kunnen zeggen.  

Met enige regelmaat komen er 
weleens Woudenbergers langs. 
Soms zomaar spontaan in de 
kerkdienst, soms op afspraak. En 
dan blikken we natuurlijk terug op 
wat was. En dat was goed en fijn. 
Maar het was. Hier is het nu en 
het voelt allemaal goed. Klinkt 
positief hè. Dat is het ook! Dat 
komt mede doordat we zo hartelijk 
worden omgeven.  

Omzien naar elkaar 
Nog steeds ben ik met mijn 
kennismakingsronde bezig en 
daarnaast ook met begeleiding 
van zieke en rouwende 
gemeenteleden. Mocht u prijs 
stellen op kennismaking met mij of 
heeft u iets wat u met mij wilt 
delen, neem dan gerust contact 
met me op.  

Niet altijd weten we concreet wat 
er leeft bij mensen. Veel zorgen, 
spanningen, moeilijkheden zijn 
verborgen, worden niet of durven 

niet te worden uitgesproken. 
Daarom wil ik mensen die 
problemen kennen met 
lichamelijke en/of geestelijke 
gezondheid, mensen met 
geldzorgen, stellen met 
relatieproblemen, gezinnen met 
moeilijkheden, iedereen die het 
ergens maar moeilijk mee heeft, 
Gods Geestkracht en liefdevolle 
nabijheid toewensen.  

Geef het door! 
Mocht u wel iets weten van ziekte 
of verdriet of andere nare of juist 
vreugdevolle omstandigheden bij 
mensen, dan zou het fijn zijn als u 
mij dat door wilt geven. Misschien 
bij uzelf of bij iemand uit uw 
omgeving. Dan kan ik of de 
ouderling(e) daar pastorale 
aandacht aan schenken als dat op 
prijs gesteld wordt. Misschien weet 
u niet of iemand lid is van de kerk. 
Geef het dan toch maar aan mij of 
de ouderlingen door zou ik 
zeggen, want we kunnen dat 
natuurlijk nakijken in onze 
ledenlijst. Daarbij: ik hoor dingen 
liever 3x dan geen keer. Graag wil 
ik dat u weet dat iedereen 
pastorale aandacht kan krijgen als 
daar behoefte aan is.  

Huwelijk 
Leuk is het nieuws dat op 
12 mei a.s. Carolein van 

de Plasse en Michel de 
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Rooij, Buitenhaven 16, hopen te 
gaan trouwen. De kerkelijke 
bevestiging en inzegening van hun 
huwelijk zal plaatsvinden om 14.00 
uur in de Maartenskerk. Vanaf 
deze plaats wensen we jullie een 
prachtige en liefdevolle 
huwelijksdag toe en vele 
gezegende jaren met elkaar. 
HEER,  hoog als de hemel is uw 
liefde, tot in de wolken reikt uw 
trouw (Psalm 36:6) 

Examentijd 
Er breekt voor een hoop jongeren 
die in de examenklas zitten en die 
in de maand mei examen gaan 
doen een spannende tijd aan. 
Graag willen we jullie allemaal 
heel veel succes toewensen! Mag 
de zegen van God jullie hierbij 
helpen. 

Prinses Beatrix 
U weet wellicht dat ik 
naast mijn 
kerkenwerk ook 
vrijwilligerswerk doe. 
Ik ben het afgelopen 
jaar (april 2016) 
secretaris geworden van de 
Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen in Nederland 
(KBOV) en door omstandigheden 
in diezelfde maand ook 
waarnemend voorzitter daarvan. 
Dat voorzitterschap zit er op. We 
hebben de burgemeester van 
Oudewater bereid gevonden 

voorzitter te worden. Dat betekent 
dat ik nu weer alleen secretaris 
ben.  
In mijn functie als voorzitter heb ik 
echter iets heel bijzonders 
meegemaakt. Ik mocht naar de 
nieuwjaarsreceptie van de koning 
en koningin op 17 januari jl. in het 
Paleis op de Dam. Ik heb ons 
koningspaar een gezegend 
nieuwjaar gewenst en leuke 
gesprekken gevoerd met onder 
andere Emiel Roemer en Mark 
Rutte. Dat vond ik al bijzonder, 
maar toen bleek dat prinses 
Beatrix met mij wilde spreken, was 
dat natuurlijk een hele eer. Ik mag 
niets over het gesprek schrijven, 
maar ik kan wel vertellen dat ik 
met haar onder andere over 
Wemeldinge heb gesproken en 
dat ik de groeten over mag 
brengen. Bij deze.  

In februari 2017 is trouwens ook 
mijn ad interim voorzitterschap van 
1 jaar van Stichting Ruimzicht 
beëindigd. En in mei 2017 eindigt 
mijn lidmaatschap van de 
Landelijke Adviescommissie 
Klinisch Pastorale Vorming (KPV).  

Zo kom ik weer in wat rustig 
vaarwater. Voor de volledigheid: 
op landelijk niveau ben ik lid van 
het moderamen van het Generaal 
College Toelating Ambt (de 
zogenaamde 
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colloquiumcommissies), in april 
2017 word ik daar scriba van.  

Lied van de maand 
In overleg met CBS De Hoeksteen 
zijn we gekomen tot een ‘lied van 
de maand’. Elke maand is er één 
lied dat de kinderen op school 
leren en dat we in de kerk zingen. 
Hieronder de liederen voor de 
komende maanden: 

* maart 2017: Lied 547 (Met de 
boom des levens) 
* april 2017: Daar juicht een toon, 
daar klinkt een stem 
* mei 2017 Lied 923 (Wil je wel 
geloven, dat het groeien gaat) 
* juni 2017 Lied 8-b (Zie de zon, 
zie de maan) 
 
Oranjezangavond, 23 april 19.00 
uur 
We gaan richting een bijzondere 
Koningsdag, want koning Willem-
Alexander wordt 50. Hij viert dit 
met zijn gezin in Tilburg op 27 
april. De afgelopen jaren heb ik in 
Woudenberg in samenwerking met 
het Oranjecomité aldaar een 
Oranjezangavond georganiseerd. 
Het lijkt me leuk om dat ook hier te 
doen in Wemeldinge. De 
Oranjevereniging Wemeldinge 
heeft hier positief op gereageerd. 
Organist Peter Reijnhoudt wil zijn 
medewerking verlenen en ook 
muziekvereniging OKK probeert 
mee te doen.  
We zingen tijdens deze 

Oranjezangavond een paar oude 
liederen van Valerius, maar ook 
vaderlandse (denk aan ‘de blauw 
geruite kiel’) en geestelijke 
liederen. Het thema van de 
Oranjezangavond is ‘mijn schild 
ende betrouwen’, een zin uit het 
welbekende Wilhelmus. Ik zal een 
korte meditatie houden. Iedereen 
is van harte welkom om bij deze 
Oranjezangavond aanwezig te zijn 
om zo alvast in de stemming te 
komen voor Koningsdag.  

Het kruis op de kerk 
Het kruis boven de kerkdeur geeft 
weer goed licht. Het knipperde de 
laatste tijd en dat is gelukkig 
verholpen. Het was door de 
reparatie een paar dagen van zijn 
plaats. Toch raar om te zien die 
lege plek, het was al een 
vertrouwd beeld geworden zo 
boven de kerkdeur. Ik moest toen 
ik ernaar keek denken aan een 
gesprek dat ik een paar jaar 
terugvoerde met mijn oudste 
dochter. Ze vroeg me: ‘Papa, 
waarom staat er een kruis op onze 
kerk? Daar is Jezus toch aan dood 
gegaan? Toch niet leuk om dat 
dan op de kerk te zetten?’ Ze keek 
me serieus aan. Best lastige vraag 
natuurlijk en ja waarom staat er 
een oplichtend martelwerktuig 
pontificaal op het kerkgebouw? Ik 
spreek liever met mijn kinderen 
over de minder zware kanten van 
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het geloof, de liefde van God 
bijvoorbeeld en de leefregels.  

Maar aan de andere kant is het 
kruis wel het symbool van het 
Christendom geworden en wordt 
het geen Pasen zonder Goede 
Vrijdag. Dat pleit ervoor om er ook 
met kinderen op hun manier over 
in gesprek te gaan. En het kruis 
staat niet alleen symbool voor de 
lijdende Christus, maar ook voor 
‘de lijdende mens’ en nog breder: 
voor alles in deze wereld dat niet 
in orde is.  

En daarvan weten ook kinderen 
heel goed voorbeelden te noemen. 
Zo is er een goede ingang om met 
de kinderen te spreken over het 
lijden in de wereld, en het lijden 
van Jezus dat uitloopt op de 
kruisiging. Ik vertelde mijn dochter 
hierover maar ook dat het kruis 
vertelt dat Jezus is opgestaan en 
weer leeft en bij ons is. En dat wij 
niet meer bang hoeven te zijn voor 
de dood. Dat was nog wel een 
beetje moeilijk allemaal.  

Jeruzalemkruis 
Thuis zag ze een 
foto die ik een 
keer in Israël had 
gemaakt. Daarop 
is het 
Jeruzalemkruis 
(zie afbeelding 

hiernaast) te zien. ‘Dat is ook een 

kruis, maar dan vijf tegelijk’ 
concludeerde ze. Ze vroeg 
gelukkig niet verder, anders had ik 
ook nog een heel verhaal moeten 
houden over de kruistochten. 
Want na de Eerste Kruistocht 
(1096) koos Godfried van Bouillon 
een dergelijk ‘krukkenkruis met 
Latijnse kruizen in de armen’ als 
wapen van zijn koninkrijk 
Jeruzalem. 

Kruisaanbidders 
Zo vanzelfsprekend als we de 
kruisvorm nu gebruiken op en in 
kerken is dat niet vanouds het 
geval geweest. Ook christenen 
hebben moeten wennen aan het 
kruis als symbool van hun geloof 
in de Opstanding en in een God 
die Heer en Meester is, zelfs over 
de macht van de dood. Het was 
namelijk niet iets om trots op te 
zijn als familie van je of iemand uit 
je kennissenkring het lot van een 
kruisiging ten deel was gevallen, 
laat staan om daarmee te koop te 
lopen. Deze dood was als vonnis 
voorbehouden aan zware 
criminelen en misdadigers. Je 
werd daar liever niet mee 
geassocieerd... De eerste 
christenen werden dan ook wel 
spottend "kruisaanbidders" 
genoemd vanwege het feit dat zij 
hoop putten uit een gekruisigde. 
En de Romeinse staatsman en 
redenaar Cicero zei al voor de 
christelijke jaartelling: ‘Alleen al 
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het woord “kruis” zij verre van ons, 
Romeinse staatsburgers.’ Er werd 
neergekeken op een dergelijke 
dood want het was de straf voor 
nietswaardigen. En zo werd er ook 
neergekeken op mensen die een 
gekruisigde verheerlijkten. 

Keizer Constantijn 
Dat verandert pas als keizer 
Constantijn in 312 het christendom 
uitroept tot staatsgodsdienst in het 
Romeinse Rijk. Het verhaal gaat 
dat hij aan de vooravond van een 
zware veldslag een droom krijgt 
met daarin het beeld van een kruis 
en de tekst ‘In hoc signo vinces’ 
(vertaling: in dit teken zul je 
overwinnen). Hij laat zich dan 
dopen en wint de strijd. Het kruis 
geldt vanaf dat moment als 
officieel symbool van het 
christendom en wordt afgebeeld 
op kerken, op graftombes, in 
kerkelijke kunst. Het christendom 
wordt als heersende godsdienst 
een factor van betekenis, van 
macht. Nu is daar op zich niet zo 
veel mee mis. Maar de 
kerkgeschiedenis kent vele zwarte 
bladzijden omdat die macht nogal 
eens ontaardde in machtsmisbruik 
en het heersen een overheersen 
werd. Echter, als de kruisdood van 
Jezus iets duidelijk heeft gemaakt, 
dan is het hoe weinig de God, die 
zich in Christus heeft laten zien, 
opheeft met vertoon van macht. 
De kruisdood toont juist het 

volstrekte afzien daarvan. God laat 
zich zien als Degene die het lijden 
van mensen tot in de diepste 
diepte peilt en het ondergaat tot 
het uiterste. En juist dat wordt 
bekroond met de Opstanding. Dat 
is de weg ten leven. De weg van 
Jezus, zijn ‘heersen’ doet zich 
kennen als dienst, als een weg 
van voorbijzien aan, afzien van 
zichzelf. Waar het kruisbeeld als 
triomf op de dood wordt gebruikt, 
mag dit laatste nooit vergeten 
worden. Vandaar dat we deze 
weken stilstaan bij die weg van Je-
zus. Het Paasfeest mag dan vijftig 
dagen duren, tot Pinksteren, de 
periode van voorbereiding is niet 
veel korter, veertig dagen, de 
zondagen niet meegeteld. 

Maltezer kruis 
In het 
zogenaamde 
Maltezer 
kruis (zie 
afbeelding 
hiernaast)  
komt deze 
achtergrond 

nadrukkelijk terug. Het kruis, met 
vier even lange armen, heeft 
wigvormige uiteinden. Het is het 
kruis van de Johanniter orde, een 
ridderorde die is opgericht in de 
11e eeuw rond een ziekenhuis in 
Jeruzalem dat was gewijd aan 
Johannes de Doper. De ridders 
waren ziekenbroeders en kregen 
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later ook een militaire taak ter 
bescherming van pelgrims op weg 
naar Jeruzalem. Als symbool 
kozen de broeders dit kruis. De 
wigvormige uiteinden hebben 
‘punten’, acht in getal. Deze acht 
verwijzen naar de zaligsprekingen 
(Matteus 5: 3-10) die het program 
vormden van de orde: ‘dienst aan 
de naaste’. Omdat de orde in de 
Middeleeuwen het eiland Malta als 
vestigingsplaats kreeg, werd de 
naam ook wel Maltezer-orde en 
sprak men van het Maltezer-kruis.  

Hugenotenkruis 

Later werd dit kruis 
weer gebruikt door de 
Hugenoten in Frankrijk 
als grondvorm voor hun 
Hugenotenkruis (zie 
afbeelding hiernaast). 

Het schijnt te zijn ontworpen in 
1688. In het begin werd dit kruis 
alleen gedragen door de 
hugenoten. Sinds de negentiende 
eeuw geldt het als een 
calvinistisch symbool. Het 
Hugenotenkruis bestaat dus uit het 
Maltezer Kruis, waarvan de armen 
onderling zijn verbonden door een 
cirkelvormig motief. De cirkel zou 
de doornenkrans van Jezus 
kunnen voorstellen. Tussen de 
armen zijn vier harten 
aangebracht, het symbool van de 
liefde dat gelovigen moet 
herinneren aan het gebod 'Hebt 

elkaar lief'. De harten zouden ook 
kunnen staan voor liefde, trouw en 
een open hart ten aanzien van 
God.  

Na het gesprekje met mijn dochter 
over het kruis, zei ze: ‘Toch mooi 
dat God wilde dat Jezus weer zou 
opstaan hè papa. Zou een groot 
hart dan niet veel beter op de kerk 
kunnen staan?’ 

De Goede Week 
In de Goede Week, ook wel de 
Stille Week genoemd, de week 
voor Pasen, staan we stil bij het 
lijden en sterven van Jezus 
Christus. Geconcentreerd gelovig 
volgen we de levensweg van een 
mens die zó anders, dacht en 
deed dat het niet anders kon dat 
hij naast grote bijval ook een 
enorme weerstand opriep. Daarom 
moest hij gedood worden. Hij was 
een bedreiging voor de gevestigde 
politiek en geestelijke elite. 
Gefolterd, gemarteld, gekruisigd 
wordt Jezus daarom.   
Maar we gaan van Passie, naar 
Pasen, van lijden naar bevrijding, 
van dood naar leven. Wat er met 
Pasen gebeurt, is een bijzonder 
verhaal. Want dan hebben we het 
over de opstanding uit de dood. 
Iets ongelooflijks. Er hangt over de 
opstandingsdag, de Paasdag, een 
sluier van mysterie. De 
evangelisten spreken er heel 
terughoudend over en voor ons 
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mensen is het allemaal moeilijk te 
begrijpen. Als we er al iets van 
begrijpen... Het is een geheimenis 
en het is de uitdaging van het 
geloofsleven om aan de ene kant 
dat geheim zuiver te bewaren, 
maar tegelijkertijd vanuit dat 
geheim een geloofsweg te gaan.  
Voor vele gelovigen is dat laatste 
voldoende, te weten dat Jezus is 
opgestaan. Voor hen is het 
belangrijk om vanuit die 
opstanding te leven. Te weten dat 
God een God van leven is en het 
bij de dood niet ophoudt.  
Maar Pasen is voor veel mensen 
ook een aanstootgevend verhaal. 
Wie alle kaarten wil zetten op zijn 
eigen macht en levenskracht, 
heeft het er moeilijk mee, gooit het 
misschien wel heel ver van zich. 
Anderen zien juist in Jezus’ 
opstanding de markering van een 
nieuwe start, heel persoonlijk de 
bevestiging van een nieuwe 
levenskans. De spanning tussen 
die twee blijft. 
 
Een wetenschappelijk bewijs voor 
de opstanding is er niet. Het blijft 
een mysterie. Hoe het ook zij, 
Pasen vertelt dat er uitkomst is en 
perspectief. Dat er toekomst is en 
dat uiteindelijk het leven sterker 
zal zijn dan de dood. En sterker 
dan alles wat met dood 
samenhangt: ziekte, verdriet, rouw 
om scheiding of ook onze eigen 

tekorten en gebrokenheid. Sterker 
ook dan alles wat wij in de wereld 
om ons heen ervaren vandaag de 
dag en wat wijst op ontkenning en 
afbraak van het leven door oorlog 
en geweld.  
Dat geheimnisvolle en bijzondere 
paasverhaal, levensverhaal, 
lichtverhaal, lenteverhaal, de 
Opstanding van Jezus Christus - 
misschien wel het mooiste verhaal 
dat ooit echt is gebeurd -  dat gaan 
we weer lezen en vieren in onze 
kerk. Sta op en be-leef het mee, 
zou ik zeggen! 

Tot slot 
Graag wensen wij u hele goede en 
gezegende Paasdagen toe. We 
hopen dat U allen door Gods 
bevrijdend handelen met Pasen tot 
opgewekte mensen wordt. 

Een hartelijke paasgroet vanuit de 
pastorie voor u allen van Dick, 
Corinne, Jonna, Flore en Ynte.  

 
Ds. Dick Steenks  
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MEDITATIE	

Als de graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft zij op 
zichzelf, maar als zij sterft, 
brengt zij veel vrucht voort. 
(Johannes 12: 24) 

Als Jezus in het evangelie spreekt 
over zijn dood, over zijn einde dat 
nabij komt, dan gebruikt hij het 
beeld van de graankorrel. Een 
korrel graan en als daar niks mee 
gebeurt, dan blijft het een 
graankorrel. Een klein bruin 
korreltje. Dan blijft het op zichzelf, 
hetzelfde. Dan verandert er niks.  

Maar als de graankorrel in de 
aarde valt en sterft, dan gebeurt er 
iets. Dan wordt de graankorrel 
gezaaid en diep in de donkere 
grond, ontkiemt de graankorrel en 
groeit en wordt een korenhalm 
waar nieuwe graankorrels aan 
gaan groeien. Dan brengt hij veel 
vrucht voort. 

Zo spreekt Jezus over zijn eigen 
lijden en sterven. Hij moet sterven, 
net als die graankorrel die in de 
aarde valt. Jezus zelf, de woorden 
die hij spreekt en de wonderen die 
hij doet, dat kan niet op zichzelf 
blijven. Die woorden spreekt hij 
voor heel de wereld en voor alle 
mensen. En zijn woord van liefde 
en van gerechtigheid, dat is zo  

diep en radicaal, dat kan niet op 
zichzelf blijven. Maar dat is er om 
gedeeld te worden, om meer te 
worden en vrucht te dragen.  

En daarom is dat sterven nodig. 
Een vruchtbaar sterven. Sterven 
om weer op te staan.  

Die graankorrel wijst ons op de 
eenvoud van Jezus’ woorden en 
op zijn dienstbaarheid en 
gehoorzaamheid aan God zijn 
Vader. Het is niet een beeld van 
groot en snel succes met zichtbaar 
resultaat. Want je moet het maar 
zien, je moet het maar geloven als 
je zo’n kleine graankorrel ziet.  

Je moet het maar geloven 
middenin je eigen verdriet, in ons 
lijden, als je staat aan de rand van 
een graf. Dat is niet simpel en 
vaak niet te begrijpen. En toch: zo 
nabij komt Christus zelf. Hij kent 
de pijn en het verdriet. Hij is 
gestorven voor ons. En opgestaan 
– om vrucht te dragen en het leven 
te brengen.  

Wij bestaan niet op onszelf, maar 
ons leven, ons bestaan is bij Hem. 
In Christus. De opgestane Heer! 

Ds. C.M. Baggerman-van 
Popering 
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IN	MEMORIAM	
	
Op dinsdag 3 januari 2017 is 
Adriana Dekker-Mieras 
overleden in de leeftijd van 98 
jaar. Zus (zoals haar roepnaam 
was) woonde nog maar sinds 
september 2016 in Cederhof. 
Daarvoor woonde ze sinds 
december 2014 op Vereekestraat 
in Kapelle en daarvoor op de 
Zuidelijke Achterweg 10 in 
Wemeldinge. Op dat laatste adres 
was er voor haar en Ko, met wie 
ze trouwde 16 mei 1951, bbbeen 
huis gebouwd. Ze hebben samen 
maar een jaar van dat huis kunnen 
genieten, want Ko overleed 
plotseling op 15 oktober 1959. Ze 
bleef alleen achter, maar bouwde 
wel een rijk sociaal leven op. Een 
leven ook van hard werken, 
dienen en delen. Zo leefde ze naar 
de trouwtekst die ze meekregen bij 
hun huwelijk uit Jozua 24:15b: ‘Ik 
en mijn huis, wij zullen de Here 
dienen’. Ze diende God en haar 
medemens op haar manier: als 
trouwe kerkgangster en gulle 
geefster van al wat uit haar eigen 
groentetuin kwam. 
Op zaterdag 7 januari 2017 heeft 
er een dankdienst voor het leven 
van Zus plaatsgevonden. In dienst 
werd onder andere stil gestaan bij 
de trouwtekst uit Jozua als ook bij 
Psalm 23 ‘de Heer is mijn Herder’. 
Zus had een rotsvast vertrouwen 
dat David ook had: dat God de 

Herder is die je je hele leven hoedt 
en nabij is. De herderlijke liefde 
van God als een bron van troost 
en bemoediging. En het zal zeker 
zo zijn geweest dat dat geloof haar 
moed en vertrouwen gaf om 
verder te gaan na het overlijden 
van Ko, door het dal van diepe 
duisternis heen. Gods steun en 
bescherming – verbeeld in de stok 
en staf – begeleidde haar. God 
doet in Psalm 23 aan David een 
uitnodiging om te wonen in Zijn 
huis. Naar dat huis verlangde Zus 
ook, zeker toen ze lichamelijk 
steeds meer verzwakte. Op 3 
januari 2017 ging ze op naar haar 
Heer en Herder om bij Hem thuis 
te komen.  
Na de dankdienst voor haar leven 
heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de algemene 
begraafplaats te Wemeldinge. 
Onze gedachten en voorbeden 
gaan uit naar familie en vrienden. 

Op donderdag 12 januari 2017 is 
Petrus Johannes Marinus van 
Eijkeren overleden in de leeftijd 
van 69 jaar. Hij overleed als 
gevolg van een ziekte. Petri (zoals 
zijn roepnaam was, hoewel velen 
hem ook aanspraken als Peter) 
woonde met zijn vrouw Lina op de 
Oosterscheldestraat 66 in 
Wemeldinge. Op woensdag 18 
januari 2017 kwamen we samen in 
een oecumenische 
afscheidsdienst in de 
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Maartenskerk om van Petri 
afscheid te nemen. Petri was 
namelijk Rooms-Katholiek en lid 
van de RK-parochie te Hansweert. 
Maar samen met zijn vrouw Lina, 
lid van onze protestantse 
gemeente, was hij ook betrokken 
bij de Maartenskerkgemeenschap. 
In de voorbereiding op dit afscheid 
met RK pastoraal werker Wiel 
Hacking en ds. Dick Steenks koos 
Petri zelf voor de te lezen 
Bijbelteksten: 1 Thessalonicenzen 
4 : 13 t/m 18 en Johannes  14: 1 
t/m 6. In beide teksten licht op dat 
er bij God een plaats is voor hen 
die ontslapen zijn en dat God en 
mens samen komen in het eind 
der tijden.  
Op het bedankkaartje dat na de 
dienst werd uitgereikt, stond te 
lezen: ‘Zo willen wij Petri, Peter, in 
onze herinnering bewaren: 
nauwgezet, zich voorbereidend op 
wat komen gaat, belangstellend, 
steun zoekend in zijn geloof, 
oecumenisch ingesteld, trouw en 
zorgzaam, attent en behulpzaam, 
met een eigen mening, steeds 
zoekend naar verbondenheid.” 

Na de dienst heeft de crematie 
plaatsgevonden. Onze 
verbondenheid en voorbeden 
gaan uit naar zijn vrouw Lina, zijn 
familie en vrienden. 

Op vrijdag 3 februari 2017 is Maria 
Dominicus - Hoogesteger 

overleden in de leeftijd van 99 
jaar. Ze woonde in De Wemel 55. 
Op woensdag 8 februari 2017 
heeft er in De Wemel een 
dankdienst voor het leven van 
Marie plaatsgevonden.  In deze 
dienst lazen we haar 
lievelingspsalm: Psalm 139. 
Geloof was belangrijk voor haar, in 
heel haar leven. Zoals zoveel 
mensen had ze er niet veel 
woorden voor, maar wel veel 
gevoel. In Psalm 139 herkende ze 
haar leven en haar geloven. God 
is in Psalm 139 geen verre God op 
afstand, maar een God die ons 
even vanzelfsprekend omgeeft als 
het licht in onze ogen, de lucht die 
we ademen. 
Psalm 139 was zo in deze 
afscheidsdienst de persoonlijke 
getuigenis van Marie. Want 
daarmee gaf en geeft ze haar 
voorbeeld, haar geloofserfenis, 
voor ieder die achterblijft, voor 
haar nageslacht in het bijzonder. 
‘Heer U bent een toevlucht 
geweest van geslacht tot 
geslacht.’ Zo wilde ze kenbaar 
maken dat ze haar familie en 
vrienden met een gerust hart 
achter kon laten. Haar leven was 
klaar, het was goed zo. Dankbaar 
keken we terug op wat ze heeft 
gedaan en betekend als moeder, 
als oma, als witte oma, als 
familielid, als vriendin, als 
buurvrouw, als gemeentelid.  
Na de dankdienst voor haar leven 
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heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de algemene 
begraafplaats te Wemeldinge. 
Onze gedachten en voorbeden 
gaan uit naar familie en vrienden. 

Op 12 februari 2017 overleed 
Maria Vleugel - Houtekamer. Zij 
werd geboren op 15 september 
1930, in een gezin met 8 kinderen. 
2 broers zijn jong gestorven op 6 
en 24-jarige leeftijd. Ze leerde 
haar man kennen via de 
jongerenvereniging van de 
Maartenskerk. Ze trouwden op 12 
april 1954. Ze was bijna 65 jaar 
met Jan getrouwd hij overleed op 
3 oktober 2015. Maria en Jan 
kregen 4 kinderen. Maria werkte 
hard mee in het fruitbedrijf van ’s 
morgens vroeg tot etenstijd. Tijd 
voor hobby’s, op vakantie gaan 
was er niet. Op latere leeftijd ging 
Maria wel mee op “Kerkenpad” en 
de Reisclub op de 1e woensdag in 
juni. In het voorjaar was er 
steevast de grote schoonmaak. 
Het kasboek was ook bij Maria in 
goede handen. Zij was de stille 
kracht in het gezin. Maria stond 
altijd klaar voor haar man. Ze was 
gedienstig, zeiden de kinderen. 
Zorgzaam was ze ook voor haar 
ouders en tante. Een groot hart, 
aldus de kinderen. De 
opgroeiende kinderen troffen bij 
thuiskomst geen ouders, zij waren 
aan het werk tot het avondeten. Er 
moest ook door hen worden 

meegeholpen in het bedrijf. ‘s 
Avonds en op zondag kwamen er 
veel mensen over de vloer. 
Iedereen werd uitgenodigd voor de 
frites op zondagavond. Voor 
kleinkinderen werd gezorgd, met 
name Jordan en Donna. De 
laatste jaren ging de gezondheid 
van Maria achteruit. Ze kreeg een 
herseninfarct en had soms last 
van verwardheid door een delier. 
Begin 2015 brak ze haar heup. Ze 
ging naar “Weijevliet” in Vlissingen 
en daarna naar Cederhof in 
Kapelle. Ze was een lief en 
gemakkelijk vrouwtje, zeiden de 
verzorgsters. Maria klaagde in 
haar leven nooit, nu ook niet. Op 3 
oktober 2015 overleed Jan. Aan 
bijna 65 jaar huwelijk kwam een 
einde. We lazen in de 
afscheidsdienst Openbaring 21 
vers 1-7. Maria werd 
grootgebracht met het geloof. 
Geloven in een leven na de dood. 
Voor sommigen moeilijk voor te 
stellen. Na je aardse leven verder 
leven bij God, bij Jezus. Is dat 
allemaal geen fantasie? Nee, daar 
moet je in geloven, op vertrouwen, 
geduld voor opbrengen. Want 
uiteindelijk zal blijken dat dit 
allemaal waar is. Nu is het voor 
Maria waarheid geworden. Nu 
heeft ook zij de rust gevonden. 
Geloven is dus ook wachten, 
wachten op het grote 
spectaculaire, God en Jezus gaan 
ontmoeten. Uiteindelijk zal er een 
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nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde komen. God zal wonen bij 
de mensen. Een aarde waar geen 
verdriet, geen dood, geen rouw, 

geen geklaag, geen pijn meer zal 
zijn. We bidden om troost voor 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. Peter Morée

	

UIT	DE	KERKENRAAD	

Vanuit het regionaal college voor 
de visitatie heeft er op 26 januari jl. 
een visitatie plaatsgevonden 
binnen de Protestantse Gemeente 
Wemeldinge. 

De visitatoren die onze gemeente 
bezochten waren: 
Ds. A. van Houweling, predikant te 
Oostburg 
Mw. M.P. Lorier – Boon, ouderling 
te Oostburg 

De agenda voor deze dag was als 
volgt: 

• 16.30 uur gesprek met uw 
predikant ds. Steenks.  

• 19.00 uur spreekuur voor 
gemeenteleden. 

• 19.30 uur gesprek met de 
kerkenraad in afwezigheid 
van de predikant 

• 20.00 uur gesprek met de 
kerkenraad en de 
predikant samen 

Omdat nogal eens het 
misverstand bestaat dat de 
visitatie een controlemiddel is dat 
alleen in werking treedt bij 
problemen, is het goed om te 

beklemtonen dat het een pastoraal 
bezoek was. 

Men hoeft niet alleen te komen als 
er problemen zijn. Men mag in 
principe alle zorgen en natuurlijk 
alle vreugden delen met de 
visitatoren.  

Momenteel worden de 
conceptverslagen, gemaakt door 
de visitatiecommissie, in een 
vergadering van het college 
besproken, waarna deze aan de 
kerkenraad en het Breed 
moderamen van de classis Goes 
worden overhandigd. 

Als kerkenraad kijken we terug op 
de feestelijke dienst van 19 
februari. Door het intreden van de 
nieuwe ambtsdragers bestaat de 
kerkenraad naast de predikant uit 
vier ouderlingen, drie ouderling-
kerkrentmeesters en zes 
diakenen. Binnen het college van 
kerkrentmeesters is dhr. L. de 
Schipper toegetreden. Hierdoor 
zijn er 4 kerkrentmeesters binnen 
het college. Ook binnen het 
pastorale team, dat bestaat uit de 
predikant, ouderlingen en de 
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pastorale medewerkers, zijn twee 
personen als pastoraal 
medewerker toegetreden, n.l. dhr. 
E. Kooijman en mw. I. de Hooge 

Na de dienst op zondag 19 
februari werd een 
gemeentebijeenkomst 
georganiseerd. Waar u de 
gelegenheid kreeg vragen te 
stellen aan de kerkenraad of op 
bepaalde thema’s wat dieper in te 
gaan. Hier bleek dat er veel 
belangstelling bestond voor de 
momenteel op handen zijnde 
kerkordelijke voorstellen. Door de 
generale synode KERK 2025 
genoemd. Kerk 2025 wordt de 
grootste reorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland 
sinds ontstaan in 2004. Als 
kerkenraden en classes mogen we 
meepraten over de kerkordelijke 
vertaling van deze reorganisatie. 

Wat zegt dit voor onze gemeente 
Wemeldinge? 

Om u een indruk te geven zijn de 
belangrijkste punten hier 
samengevat: 

De kerk wil in de toekomst terug 
naar de basis. De kerk is 
geroepen om een levende, vitale, 
diaconale en missionaire 
gemeenschap te zijn rond Woord 
en sacrament. 

Door de daling van het aantal 
leden (in 2015 met 3,1%) ontvangt 

de Protestantse Kerk steeds 
minder inkomsten. Elke gemeente 
draagt namelijk een bepaald 
bedrag per lid aan de landelijke 
kerk af (= quotum). Deze daling in 
leden en inkomsten dwingt de kerk 
tot bezinning en tot reorganisatie. 

De keuze is gemaakt om de 
positie van de plaatselijke 
gemeente te versterken. De 
reorganisatie van de kerk zal zich 
voornamelijk voltrekken op het 
niveau van de landelijke kerk. 

De krimp van de kerk betekent ook 
dat er geen sprake meer is van 
‘landelijke dekking’. Er zullen, door 
het opheffen en samenvoegen van 
gemeenten, ‘witte vlekken’ op de 
kerkelijke kaart kunnen 
verschijnen. De oude gedachte 
van de ‘Vaderlandse Kerk’ wordt 
losgelaten. 

Het missionaire werk van de kerk 
wordt gestimuleerd. Er is ruimte 
voor 100 pioniersplekken. Het 
missionaire werk zal een nieuw 
speerpunt van beleid worden.  

Op dit moment zijn er 74 classes. 
Wij behoren nu nog tot de classis 
Goes. Het aantal classes wordt 
teruggebracht naar 11. Voor ons 
als gemeente van de classis Goes 
zou dit voorstel betekenen dat we 
deel gaan uitmaken van de classis 
Delta, bestaande uit de huidige 
vier Zeeuwse classes met daaraan 
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toegevoegd de classes 
Barendrecht en Brielle. Dat 
betekent dat de gemeenten in 
onze classis in de toekomst deel 
gaat uitmaken van een classis die 
veel groter is. 

De classis krijgt een dagelijks 
bestuur, onder leiding van een 
regionaal predikant. 

De visitatie (zoals kort geleden 
heeft plaatsgevonden in 
Wemeldinge) gaat in haar huidige 
vorm verdwijnen. De regionaal 
predikant zal 1 keer per 4 jaar bij 
elke gemeente op bezoek komen. 

De functie van gemeenteadviseur 
verdwijnt. Dit betekent dat landelijk 
50 volledige banen geschrapt 
worden. 

De positie van de predikant wordt 
flexibeler. Er wordt sterker ingezet 
op mobiliteit. Er worden jaarlijks 
gesprekken gevoerd over het 
functioneren van de predikant. 

Er wordt gezocht naar nieuwe 
samenwerkingsverbanden. De 
plaatselijke gemeenten en 
predikanten zullen meer oog 
moeten krijgen voor gemeenten en 
predikanten in hun omgeving. Niet 
alleen het belang van de eigen 
gemeente, en dat van gemeenten 
ver weg, telt. Hoe waardevol de 
contacten ook kunnen zijn met bv. 
zustergemeenten in andere delen 
van de wereld. 

Namens de kerkenraad: J. van der 
Klooster

	
UITNODIGING	PAASONTBIJT	
	

Op zondag 16 april as, is het 1ste 
Paasdag. Pasen is hét feest van 
onze kerk. Het is het feest van 
leven uit de dood. Een bijzondere 
dag, de dag waarop wij vieren dat 
Jezus is opgestaan. Graag 
nodigen wij u en jullie uit om deze 
dag feestelijk te beginnen met een 
gezamenlijk paasontbijt in de 
Maartenskerk in Wemeldinge! 
Om 09.00 uur zijn de tafels gedekt 
en kunnen we elkaar ontmoeten 
en genieten van het paasontbijt. 

Aansluitend is om 10.00 de 
kerkdienst. Hartelijke groet 
namens de diaconie, Carola 
Rehorst  



	

NIEUWS	VAN	KLEDINGBEURS	HET	LICHTPUNT	
	
Op woensdagavond 19 april 
organiseert kledingbeurs het 
Lichtpunt een dameskleding en 
woonaccessoires beurs.  De 
beurzen, worden gehouden in 
Hotel Wemeldinge beginnen om 
18.30 en om 20.00 sluiten we de 
deuren weer.   
Van al deze activiteiten komt een 
deel ten goede aan het goede 
doel.  
Van de opbrengst van de kleding 
is 1/3 voor een goed doel. 2/3 is 
voor degenen die hun kleding, 
speelgoed of accessoires te koop 
aanbieden. Wilt u meedoen en 
een code aanvragen? Mail dan 
naar  
lichtpuntwemeldinge@gmail.com 
of bel naar Nicolette 0113622758 

Om deze beurs een succes te 
laten worden hebben we weer veel 
vrijwilligers nodig. Bent u nog geen 
vrijwilliger maar wilt u wel 
meehelpen? Meld u dan aan via 
bovenstaand mailadres of 
telefoonnummer. 

We hopen er weer een gezellige 
beurs van te maken en rekenen op 
uw komst! 

	
ZENDINGSCOMMISSIE	
	
Wij mochten in januari-maart 
2017 van u ontvangen: 
  
Postzegels, 1 kg  
Kaarten 48 kg; 
Brillen 22 stuks; 
7 mobieltjes; 
Balpennen 106 stuks; 
Cartridge/Inktpatronen 12; 
Theezakjes, heel veel; 

Heeft u spullen voor de zending 
dan kunt u deze inleveren op de 
volgende adressen: 
Fam. Otte aan de Bonzijweg 32 of 
bij de Fam. Vermaire, 
Wilhelminastraat 10. 
  
Langs deze weg willen wij alle 
spaarders van bovengenoemde 
spullen, heel hartelijk bedanken. 
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ONTMOETING	NIEUW	INGEKOMEN	GEMEENTELEDEN	
	
Op zaterdag 22 april 16.00u nodigt 
de kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente 
Wemeldinge alle nieuw ingekomen 
gemeenteleden van de afgelopen 
drie jaar uit. (Voor de goede orde: 
daarvoor stond eerst 1 april 
vermeld in ons activiteitenboekje, 
maar deze datum bleek niet 
mogelijk.)  
 
De verwelkoming heeft een tijdje 
stil gelegen, maar we pakken dat 
nu weer op en maken er een 
gezellig ontmoetingsmoment van. 
Noteer de datum vast in uw 
agenda: zaterdagmiddag 22 april 
om 16.00 uur in de Maartenskerk 
(Kerkweg 5). U wordt ontvangen 
met koffie/thee, we maken kennis 
met elkaar, waarna u een 
rondleiding krijgt door ons 
prachtige kerkgebouw. Voor de 
kinderen is er een speurtocht!  
Aansluitend zullen Gerard Pilon 

(de voorzitter van onze 
kerkenraad) en ds. Dick Steenks 
(onze predikant) u iets over onze 
gemeente en het kerkenwerk 
vertellen. Er is ook ruimte om 
vragen te stellen en	elkaar te 
ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje.  

Iedere nieuw ingekomene van de 
afgelopen drie jaar is van harte 
welkom. We vragen u zich wel van 
tevoren aan te melden bij ds. 
Steenks (tel. 308297 / 
predikant@kerkwemeldinge.nl), 
zodat we weten op hoeveel 
mensen én kinderen we kunnen 
rekenen.   

Wij hopen u te ontmoeten op 22 
april en zien uit naar uw komst! 
 
Kerkenraad PG Wemeldinge 
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VERSLAG	VAN	HET	PASTORALE	JAAR	2016	KATTENDIJKE	
	
Gemeenteavond 13 februari 2017. 

Het jaar 2016 kunnen we als 
kerkenraad in dankbaarheid 
afsluiten. 

De eerste kerkdienst is op 3 
januari. We houden dan een 
zangdienst met een overdenking 
bij lied 517 “Christus uit God 
geboren “. In deze dienst ging ons 
eigen predikant voor ds.C.M. 
Baggerman – van Popering. 

Daarna is er gemeentemorgen 
waarin de 3 colleges, scribaat, 
diaconie en kerkbeheer hun 
verslag doen en hierover kunnen 
vragen worden gesteld. Er is een 
vraag n.a.v.het beleidsplan of dat 
ter inzage is. Wij besluiten om het 
beleidsplan een maand achter in 
de kerk te leggen en er op 7 
februari tijdens het koffiedrinken 
na te vragen of dit wordt goed 
gekeurd door de gemeente. 

Er kwam een vraag bij ons binnen 
van de fam.v.d. Wege of zij een 
gebedsgroep mogen starten, zij 
stellen voor één keer in de 6 
weken bij hun thuis. Als 
kerkenraad vinden we dit positief 
en waarderen dit initiatief. 
Inmiddels is deze gebeds groep 
van start gegaan en iedereen is 
van harte welkom. 

De vraag om parkeerborden op 
zondagmorgen voor onze oudere 
kerkgangers zijn geplaatst. De 
omwoners van deze twee 
parkeerplaatsen zijn geïnformeerd 
en willen eraan meewerken dat 
deze plaatsen vrij blijven tijdens 
kerktijd. 

Kerkbalans gaat van start, Wil 
Capel vertelt u hier meer over. 

De visitatie deelt mee dat zij ons 
een bezoek komen brengen. De 
datum is 11 oktober. De gemeente 
de kerkenraad en de dominee 
worden gehoord over het “het kerk 
zijn “in onze gemeente. Dit was 
een positief bezoek met als slot 
een geloofsgesprek met de 
visitatoren, ds.Baggerman en de 
kerkenraad. 

In februari komt er telefoon van 
Mats Notermans uit Meteren, 
kleinzoon van Gerda en Jaap 
Ennik of hij gedoopt mag worden, 
in de kerk van zijn oma en opa 
met de dominee van zijn oma en 
opa. Dit was een ontroerend 
moment. Wij vinden dit als 
kerkenraad geweldig dat hij als 9-
jarige zelf om zijn doop komt 
vragen. Op eerste Pinksterdag is 
hij gedoopt door ds. Baggerman -
van Popering dit was een 
feestelijke dienst. Na de 
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doopvragen aan de ouders wordt 
Mats gevraagd of hij gedoopt wilt 
worden hier volgt een helder en 
volmondig ja-woord. Na de dienst 
drinken we koffie met gebak voor 
de gemeente en familie en 
vrienden die van ver zijn gekomen. 

De kerkenraden PG Wemeldinge/ 
HG Kattendijke brengen een 
beroep uit aan ds D.H.J. Steenks 
uit Woudenberg.  Ds. Steenks 
neemt dit beroep aan en wordt op 
17 juli in de middagdienst 
bevestigd door ds.G. Klein uit 
Veere. 

De Palmpaaskinderdienst is met 
medewerking van Ellen Zuidwegt 
uit Yerseke. In samenwerking met 
de dorpsvereniging en de kinderen 
hebben ze in het “Katshuis” 
palmpaasstokken gemaakt. Deze 
laten de kinderen zien in de 
Palmpaasdienst waar ze een 
ronde door de kerk maken en 
luisteren naar een mooi verhaal 
van juf Ellen. 

Kindernevendienst. Doordat er 
met zekere regelmaat wij weer 
een jong gezin in onze kerkdienst 
hebben is er dus ook weer 
kindernevendienst. Hierbij vermeld 
ik dat er iedere zondag iemand 
bereid is om de kindernevendienst 
te verzorgen. 

In de Paasdienst gaat ds. 
Baggerman voor. De muzikale 

medewerking is van O&U uit 
Kattendijke en Echo uit 
Wilhelminadorp. 

Op 13 mei vieren we de 100ste 
verjaardag van onze oudste 
kerkgangster mevr. M. Kraak de 
Boer uit Goes. Zij bezoekt nog 
ieder zondag de kerkdienst. 

In het project “Open Kerk” waren 
we 4 zaterdagen open van 11.00u 
tot 15.00u. Er waren twee 
exposities, Cees Schipper met 
modelbouwboten en dhr.J.v.d. 
Steen met foto’s. De doopjurken 
expositie ging niet door doordat er 
te weinig doopjurken waren. De 
dorpsvereniging organiseert op 13 
augustus ‘schuurverkoop’ door het 
dorp, wij sluiten ons als kerk hier 
bij aan en doen mee met een 
rommelmarkt en boekenmarkt en 
een concert door 4 zangers.  De 
opbrengst van deze dag kan Wil 
Capel u zeggen. Op de “Open 
monumentendag” waren wij open 
van 10.00u tot 16.00u ook hier 
was een boekenkraam en er 
werden Israëlproducten verkocht. 
Hierbij willen we alle vrijwilligers 
bedanken die hieraan mee hebben 
gewerkt. 

De jaarlijkse BBQ is op 16 juli in 
de tuin van de familie van 
Kooten.De organist, koster, 
dominee en kerkenraad en 
kinderen zijn hierbij aanwezig. 
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Alberdien van Kooten geeft te 
kennen dat zij in september gaat 
stoppen met haar ambt als diaken 
haar ambtstermijn loopt af in 
januari 2017 maar doordat zij met 
een studie gaat beginnen wordt dit 
vervroegd naar september. In de 
dienst van 4 september, waarin 
onze eigen predikant voorgaat, 
nemen we afscheid en bedanken 
wij haar voor haar inzet. Als dank 
krijgt ze een schilderijtje van de 
kerk van Kattendijke. Wij gaan 
door als kleine kerkenraad en 
vullen de vacature nog niet in. De 
administratie van de diaconie gaat 
naar Joop de Lange. 

Op 4 september was er de 
zomeravondzang m.m.v.het Bavo 
koor uit Goes. 

Het vandalisme gaat niet aan onze 
kerk voorbij. De deur van het 
schuurtje is vernield, de nieuwe 
aanwas van bomen worden eruit 
getrokken. Ondergetekende heeft 
aangifte gedaan bij de politie. 

De bezorging van het Kerkelijk 
Leven is, nadat Maurice Hartman 
hiermee is gestopt, weer naar Ria 
Jansen. We bedanken Maurice 
voor zijn inzet en zijn blij dat Ria 
het weer overneemt. 

De koffiemorgen is gestopt dit 
komt door te weinig deelname. 

Doordat er te weinig jongeren zijn 
is er nog geen catechisatie 
gegeven. We denken erover om 
dit in een andere vorm te gaan 
gieten zoals b.v. een jeugdkerk. 

In de kerkentuin zijn er bomen 
gekapt, deze bomen waren ziek 
en bij een storm liepen we grote 
kans dat er een boom in de kerk 
zou waaien .Jaap Ennik heeft  een 
aantal dorpsgenoten bereid 
gevonden om in ruil voor het hout 
de bomen te kappen dat is 
gebeurd en we kregen ook 
medewerking van een 
gemeentelid om de takken te 
hakselen.Arjan Wattel en Jaap 
Ennik hebben nieuwe bomen 
geplant o.a.knotwilgen,een eik 
,beuk, rode paardenkastanje en 
een apolonniaboom.Wij willen dan 
ook iedereen heel erg bedanken 
voor hun inzet. 

We hebben het afgelopen jaar één 
overlijden gehad, mevr. L. 
Zuijddijk-Snoek.  We hebben haar 
herdacht in de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. 

Het preekrooster 2017 is ingevuld 
en goedgekeurd door de 
kerkenraad. We zijn dankbaar dat 
we iedere zondag een voorganger 
bereid hebben gevonden om bij 
ons voor te gaan. Als 
preekvoorziener is het dan ook 
een hele verantwoordelijkheid om 
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iedere zondag weer een 
voorganger te krijgen. 

De kerk is afgelopen jaar diverse 
keren verhuurd voor een concert 
trouwerij, een begrafenis en een 
reünie. Wil Capel zal hier meer 
over zeggen. 

Ook het ambtstermijn van Ida de 
Lange, onze ouderling en 
voorzitter liep af. Wij zijn dan ook 
heel dankbaar dat zij haar termijn 
wilt verlengen. In de dienst van 15 
januari 2017 is herbevestigd. 

Gemeentekerstfeest was op 15 
december. We drinken met elkaar 
koffie met gebak. De meditatie 
was door ds. Baggerman, en er 
worden mooie liederen gezongen. 
Daarna is er een goed verzorgde 
maaltijd. 

Kinderkerstfeest werd verzorgd 
door Ellen Zuidwegt met weer een 
mooi kerstverhaal, de kinderen 
van in en buiten het dorp spelen 
het kerstspel. Na afloop is er een 

kadootje voor alle kinderen en 
voor de ouders glühwein of 
chocolademelk. 

In de dienst van eerste Kerstdag 
gaat ds. Baggerman voor. Dit was 
een volle kerk met een mooie 
preek en schitterende liederen. 

Hierbij willen wij als kerkenraad 
iedereen bedanken voor de inzet 
van alle vrijwilligers van het 
afgelopen jaar. In het bijzonder 
onze koster Hermi Wattel en haar 
gezin. Leen Marijs die ieder 
zondag ons trouw begeleid op het 
orgel. 

We hopen het nieuwe jaar te 
beginnen op 1 januari 2017 met 
een gezamenlijke dienst met 
Wemeldinge. 

Namens de kerkenraad wensen 
wij u allen een gezegend 2017. 

De scriba van Kattendijke, 

Gerda Ennik-Duisterhof. 

	

PREDIKANT	IN	KATTENDIJKE	

Al bijna 5 jaar ben ik parttime 
predikant in Kattendijke. Het leuke 
van de gemeente van Kattendijke 
is dat het een heel diverse kleine 
gemeente is, waar ik als predikant 
in deeltijd gewoon alle 
werkzaamheden kan doen. De 
diversiteit van het werk geeft mij 

veel voldoening. Het werk heeft 
veel verschillende kanten: 
gesprekken met mensen, 
vergaderen met de kerkenraad, 
diensten voorbereiden, bijbelkring 
geven, dingen regelen en 
opzetten. Eigenlijk loopt elke 
werkweek weer anders en dat 
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maakt het heel afwisselend. De 
gemeente van Kattendijke is heel 
gastvrij en mensen uit 
verschillende plaatsen komen naar 
de kerkdiensten. Die open en 
gastvrije houding gecombineerd 
met het prachtige oude kerkje 
maken het tot een bijzondere 
gemeente waar ik trots op ben. Als 
je op de preekstoel staat en naar 
buiten kijkt zie je de zeedijk met 
daarachter het water van de 
Oosterschelde. En als je achter de 
tafel staat dan zie je de grafstenen 
van die eerste monniken die hier 

in dit dorp een kerk hebben 
gesticht. Het is bijzonder om als 
predikant in deze traditie te mogen 
staan en op de grens van zee en 
land te werken om Gods woord 
telkens weer te vertellen aan 
mensen.  

 
Ds. Eline Baggerman-van 
Popering 
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EVEN	VOORSTELLEN
	
Ik ben 
Carola 
Rehorst 
en ben 
in 
februari 
2017 lid 

geworden van de diaconie. Van 
gezicht zullen jullie mij misschien 
kennen, maar graag stel ik mij in 
een paar woorden voor. Ik ben 
bijna 50 jaar oud, getrouwd met 
Bas en samen hebben we een 
zoon van achttien: Jord. 

We wonen op ons fruitteelt bedrijf 
aan de Wemeldingse Zandweg, 
net buiten het dorp. 

Ik heb aan huis een praktijk voor 
`rouw en verlies begeleiding`. 
Vanuit dit werk ben ik betrokken bij 
de werkgroep `Geestelijke 
Verzorging bij Calamiteiten`. Het 
doel van deze werkgroep is, 
toerusting en informatie voor de 
plaatselijke kerken aanbieden, om 
voorbereid te zijn op een 
(sociale)calamiteit of een ramp. 

Toen ik gevraagd werd om iets in 
de kerk te doen, wilde ik dit graag 
een praktische invulling geven. De 
meeste diakenen zijn helpers en 
doeners: een open oog voor 

kwetsbare mensen, voor mensen 
die onrechtvaardig worden 
behandeld. Hieraan wil ik samen 
met de andere leden van de 
diaconie invulling aangeven. Een 
kerntaak van een diaken is dat 
hij/zij gemeenteleden stimuleert 
om zich in te zetten voor diaconale 
nood dichtbij en veraf. Ook dichtbij 
wil ik het werk van de diaconie 
graag zichtbaar maken.  Samen in 
verbondenheid! Hoe mooi is dat!	 

Ik ben 
Catherine 
Ruisaard-
Gijssel. Ik 
ben 48 
jaar en 
ben 
getrouwd 
met René, 
we hebben 
samen 

drie kinderen. Sinds vorig jaar ben 
ik na een studie van vier jaar 
begonnen als tuinontwerper. 
Tuinieren was altijd al mijn hobby 
en ik vind het dan ook erg leuk dat 
ik daar mijn beroep van heb 
kunnen maken. Verder ben ik 
actief op De Hoeksteen als 
natuurouder en als ondersteuning 
van de MR. Voor onze 
kerkgemeente ben ik betrokken bij 
de ZWO en help ik bij het 
startweekend. In het verleden heb 
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ik ook bij de jeugdactiviteiten 
geholpen. Op 19 februari ben ik 
bevestigd als Ouderling-
Kerkrentmeester. Ik hoop zo mijn 
steentje te kunnen bijdragen aan 
onze gemeente.	Ik ben ervan 
overtuigd dat we het met z’n allen 
moeten doen en dat ds. Steenks 
het niet in z’n eentje kan doen. Ik 
hoop dan ook dat we positief 
verder kunnen bouwen aan een 
gemeente waar iedereen zich 
welkom voelt.	 

Ik ben 
Mirjam 
van 
der 
Linden 
– de 
Kok. 

Echtgenote van Robin van der 
Linden, mama van Max van der 
Linden, dochter van Frans en 
Liesbeth de Kok en zusje van 
Niels en Arno de Kok. Ik werk bij 
de Koninklijke Auris groep in 
Bergen op Zoom als pedagogisch 
behandelaar met kinderen met 
een taalontwikkelingsstoornis. 

Ik ben opgegroeid in Wemeldinge 
en ik ben vanaf mijn doop al 
betrokken bij de Protestantse 
gemeente in Wemeldinge. Vroeger 
zat ik op de zondagsschool, 
catechese groepen, 'T Zoldertje 

(toenmalige jeugdclub), ging mee 
mee naar PIR en genoot van deze 
activiteiten. Toen ik ouder werd, 
werd ik zelf leiding bij Rock Solid 
en de kindernevendienst. Ik wil 
graag meedenken en actief zijn in 
het aanbod wat we geven aan 
onze kinderen, de jeugd maar ook 
voor onszelf als jongvolwassenen. 

Samen het geloof beleven op een 
manier wat bij jou en je leeftijd 
past, is niet vanzelfsprekend. Dit is 
een zoektocht en ook afhankelijk 
wat er vanuit de kerk word 
aangeboden. 

Toen er aan mij werd gevraagd 
om jeugd-ouderling te worden, 
was dit voor mij geen moeilijke 
keuze. Ik ben nog zelf actief 
binnen het jeugdwerk en vond het 
een uitdaging om hierin verder te 
gaan kijken. Graag wil ik 
brainstormen met verschillende 
mensen om nieuwe activiteiten op 
te zetten en ook het geloof 
laagdrempeliger en meer 
alledaags te maken. God is er niet 
alleen op zondag maar ook in de 
mensen om ons heen op de 
doordeweekse dagen. Juist dat 
stukje liefde ervaren voor jezelf en 
voor een ander, maakt het geloof 
mooi en interessant. 

Er zijn al verschillende mensen 
naar mij toe gekomen met hun 
ideeën en hier word ik enthousiast 
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van. Dus bij deze...Spreek mij aan 
wanneer je ideeën of opmerkingen 
hebt of misschien actief wil zijn 
binnen het jeugdwerk. Laten we er 
samen iets moois van maken! 

	
Ik ben 
Mappy 
Zuijdwegt. 
Ik ben 
getrouwd 
met Ad en 
samen 
hebben 
we 5 

kinderen en bijna 4 kleinkinderen. 
In het dagelijks leven sta ik 3 
dagen in de week voor groep 
3/4/5/ van cbs De Hoeksteen. 

Ik ben gevraagd om pastoraal 
ouderling te worden. Toen mij dat 
gevraagd werd heb ik wel even 
nagedacht of ik ja zou zeggen, 
want als ik iets doe wil ik dat ook 
graag voor de volle 100% doen. 
En zou ik dat wel kunnen naast 
mijn baan en mijn oma zijn en alle 
andere activiteiten die ik al doe. 
Toch heb ik ja gezegd. 

Waarom?  

Omdat ik graag mee wil werken 
aan de verdere opbouw van een 
gemeente waarin we ons 
betrokken voelen met elkaar. 
Waar we omzien naar de ander en 
waar we met elkaar een warme 

gemeente kunnen zijn waar we 
Gods naam prijzen en groot 
maken.  

Samen met de andere 
kerkenraadsleden en u als 
gemeente zou ik een groeiende 
missionaire gemeente willen zijn, 
waar we met en voor elkaar 
gemeente van Christus willen zijn. 

 Ik hoop dat ik daar een steentje 
aan bij kan dragen.  

Wanneer Frans en ik de wijken 
verdeeld hebben is mijn streven 
om minimaal 1 bezoek per week te 
brengen.  

Ik hoop en bid dat ik een mooie en 
gezegende tijd mag beleven in de 
kerkenraad en in de gemeente van 
Jezus Christus in de Maartenskerk 

Mijn naam 
is Jacelien 
Lamper – 
Schouten, 
komende 
mei 25 jaar 
getrouwd 
met Kees 
en trotse 
moeder van 
onze zoons 

*Rick, Danny (24 jaar) en Niek (19 
jaar).  
Ik ben geboren in Wemeldinge en 
dochter van Janneke en Jan 
Schouten en het zusje van *Petra 
die ik sinds haar overlijden in 
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augustus 2014 nog steeds heel 
erg mis.  
In mijn vrije tijd ben ik vrijwillig 
actief voor Stichting Jayden en 
beheer ik daarvoor de 
facebookpagina en help ik mee 
met de activiteiten die erdoor en 
voor deze stichting worden 
georganiseerd. U zult de naam 
van Stichting Jayden vast weleens 
ergens hebben gezien, gelezen of 
gehoord. Deze stichting zet zich in 
voor onderzoek naar 
neuroblastoom kinderkanker. 

  
Verder organiseer ik al bijna 16 
jaar de landelijke collecteweek 
voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting in 
Wemeldinge. En sinds 2 jaar 
organiseren Jolanda de Leeuw en 
ik de collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding in Wemeldinge. 
Dit alles doe ik om zo mijn steentje 
bij te dragen naar onderzoek en te 
vechten tegen de strijd van kanker 
en littekens bij brandwonden-
patiënten.  
Ook maak ik graag kaarten, zowel 
3D als gewone ansichtkaarten. 
Naar muziek luisteren en naar 
concerten gaan vind ik erg leuk 
om te doen. Het liefst bezoek ik 
concerten van Marco Borsato, zijn 
teksten en muziek weten mij 
steeds weer te raken. Verder mag 

ik eigenlijk graag luisteren naar 
allerlei soorten muziek.  
 
Een vraag die me ook is gesteld 
was, wat me ertoe heeft gebracht 
om te solliciteren als koster van de 
Maartenskerk.  
 
In november las ik de advertentie 
in de Scheldepost dat er een 
koster werd gezocht. Ik had zoiets 
van ‘dat zou ik nou graag willen 
gaan doen, maar is het ook wel 
iets voor mij?’  
De andere dag kwam ik bij 
mensen waar de advertentie ter 
sprake kwam. Toen ik hen 
vertelde dat het mijn interesse had 
gewekt, kreeg ik te horen: ‘ja dat is 
zeker wel wat voor jou hoor!’ Na 
diezelfde avond thuis eens te 
hebben gepolst wat zij hiervan 
zouden vinden, heb ik de andere 
dag contact gezocht met Bas 
Feijtel om zowat meer informatie 
te verkrijgen over de functie van 
het kosterschap. Na dit telefoontje 
werd ik alleen maar enthousiaster 
en heb ik dus gesolliciteerd. Een 
aantal weken later werd ik 
uitgenodigd voor een gesprek, ik 
kan u zeggen, dat vond ik reuze 
spannend. Het was immers al 
meer dan 27 jaar geleden dat ik 
zoiets had gedaan. Het gesprek 
met de leden van het CvK verliep 
best relaxed en ik ging dan ook 
met een goed gevoel naar huis. 
Nu was het afwachten of ze mij 
inderdaad ook als koster wilden.  
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Na een goede 2 weken werd ik 
opgebeld door Bas dat ik 
aangenomen was, als ik tenminste 
nog interesse had! Natuurlijk had 
ik dat, ik had super veel zin om 
deze nieuwe uitdaging aan te 
gaan. En zo ben ik per 1 januari 
2017 de nieuwe koster van de 
Maartenskerk geworden.  
 
De eerste tijd zou ik meelopen met 
de “hulpkosters” de eerste dienst 
die gepland stond voor mij zou 
samen met Bas zijn. Helaas werd 
mijn eerste dienst een uitvaart op 
de zaterdag daarvoor. 
’s Morgens bij het opstaan lag er 
warempel sneeuw!! Ik kon dus als 
nieuw-bakken koster eerst sneeuw 
gaan vegen voordat de 
uitvaartdienst zou beginnen. 
Gelukkig wilde Kees me helpen en 
na zo’n 2 uur samen te hebben 
sneeuw geruimd en zout te 
hebben gestrooid was het pad 
mooi schoon. Nu snel naar huis 
douchen en omkleden voor de 
dienst. Deze dienst werd als 
koster gedaan door Piet Gideonse, 
en ik mocht met hem meelopen. 
De andere dag kreeg ik van hem 
een mooi briefje met alle dingen 
erop die ik voor en tijdens een 
dienst moet doen. Piet hartelijk 
bedankt voor al je wijze lessen, en 
je briefje zit nog steeds in mijn tas 
zodat ik erop kan kijken of ik toch 
niet iets vergeet.  
Zondag 8 januari verwelkomde ds. 
Steenks mij als nieuwe koster. In 
de dienst sprak hij over wat het 

kosterschap allemaal inhield en 
over hoe het vroeger eraan toe 
ging als koster zijnde. Ik werd er 
gewoon een beetje verlegen van, 
maar vond het stiekem ook wel 
erg leuk dat er aandacht aan 
geschonken werd. En dat er een 
kosterpsalm was (Psalm 84), was 
voor mij geheel nieuw. Dick, 
bedankt! Ik vond het erg leuk! De 
weken die volgden werd ik verder 
ingewerkt en op 22 januari zou ik 
samen met Rens dienstdoen. 
Aangezien Rens erg last van zijn 
rug had en het niet zo fijn vindt 
zitten in de kosterbank, besloot hij 
gewoon plaats te nemen in de 
kerk. Daar zat ik dan in mijn uppie 
als koster in de bank, best 
spannend, maar gelukkig verliep 
alles goed.  
 
Ja en koster zijn bestaat natuurlijk 
niet alleen uit de kerkdiensten, 
maar ook het schoonhouden van 
de mooie Maartenskerk. Best een 
hele klus in je eentje, maar ik doe 
het met veel plezier en het geeft 
altijd weer een goed gevoel als ik 
klaar ben en alles er weer 
opgeruimd en netjes uit ziet.  
Zo ben ik afgelopen maanden als 
koster mezelf al aardig thuis gaan 
voelen. En vind ik het erg fijn dat ik 
deze functie mag bekleden voor 
de gemeenschap. Een 
gemeenschap waar ik al sinds 
mijn doop lid van ben en in het 
verleden ook nog als 
zondagschooljuf heb 
meegedraaid. Wat was dat een 
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mooie en leuke tijd, 
zondagschoolgroepen in allerlei 
leeftijden die we hadden in het 
dorpshuis. Ook toen was Mary 
Gijssel al juf van de zondagschool. 
Na die tijd ben ik niet meer zo 
betrokken geweest met de kerk, 
als alleen dat ik het samen-op-weg 
krantje al een aantal jaren bezorg 
in mijn wijk. 
Nu ik als koster meer als ooit weer 
in de kerk ben/kom kan ik u 
zeggen dat het me een heel goed 

gevoel geeft en dat ik me welkom 
voel. Ik hoop dan ook dat ik nog 
heel lang de taak als koster mag 
blijven uitoefenen.  
Tevens wil ik gelijk van de 
gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken voor de 
leuke, lieve en positieve reacties 
die ik heb mogen ontvangen op 
welke manier dan ook bij mijn 
aanstelling.  
	

	
ACTIE	KERKBALANS	2017	
	
De jaarlijkse actie Kerkbalans is dit 
jaar gehouden van 23 januari t/m 7 
februari. 
De actie Kerkbalans 2017 had als 
veelzeggende titel: Mijn Kerk 
Verbindt. Met als achterliggende 
gedachte deze verbondenheid ook 
in de vrijwillige bijdrage tot 
uitdrukking te laten komen. 
Het kerkenwerk vraagt veel inzet 
van een groot aantal vrijwilligers. 
Op veel mensen wordt een beroep 
gedaan: als ouderling, diaken, 
kerkrentmeester, schoonmaker, 
tuinman, lopers bij collecten, 
verjaardagfonds enz.  
Op veel gebieden is veel 
menskracht nodig. 
Zonder de inzet van deze 
vrijwilligers, die op deze wijze ook 
hun verbondenheid met de kerk 
tonen, zou onze Kerkelijke 
Gemeente ophouden te bestaan. 
Naast de inzet van deze 
vrijwilligers is echter ook een 

financiële bijdrage nodig om al het 
werk en de kosten die dit met zich 
meebrengt uit te kunnen voeren. 
De jaarlijkse Vrijwillige Bijdrage 
ofwel de actie Kerkbalans is 
daarbij onmisbaar. 
Ook bij deze actie zijn veel 
vrijwilligers actief en wordt het 
werk door vele handen gedragen 
en daardoor verlicht. 
Gelukkig maar want de organisatie 
is altijd weer veel werk. 
Het begint in het najaar met het 
bestellen van de enveloppen met 
daarin de acceptgiro's en de 
bijbehorende folders. 
Daarna worden de mensen die het 
vorige jaar meehielpen gevraagd 
of ze ook in het nieuwe jaar weer 
een aantal adressen willen 
bezoeken.  
Zo'n 35 leden verlenen hier 
jaarlijks hun medewerking aan 
door op 500 adressen de bekende 
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enveloppen weg te brengen en 
weer op te halen. 
Nadat de bestelde zaken binnen 
zijn worden deze op op 
alfabetische volgorde gelegd en uit 
gesorteerd naar de 35 "lopers". 
Iedere "loper"heeft een straat/wijk 
of gedeelte ervan zodat ieder lid in 
en zelfs buiten het dorp bezocht 
kan worden. 
Vooraf wordt gecheckt of er geen 
fouten in het adressenbestand 
staan, mensen zijn vergeten of, 
waar we heel alert op proberen te 
zijn, een overleden lid wordt 
aangeschreven. 
Het is dan ook heel belangrijk dat 
U wijzigingen als 
verhuizingen/overlijden doorgeeft 
aan Marianne Oele-Leendertse die 
de ledenadministratie verzorgd. 
Zij kan deze dan in het systeem 
verwerken zodat fouten worden 
voorkomen. 
De voorzitter van de Kerkenraad 
schrijft ieder jaar een begeleidend 
schrijven welke 500 x wordt 
gekopieerd, gevouwen en bij de 
enveloppen gevoegd. 
Nadat een briefje met de data van 
rondbrengen, ophalen en 
inleveren is bijgedaan kan alles 
naar de "lopers"worden gebracht. 
Het inleveren vindt plaats in de 
"Rock" waar dan ook de 
penningmeester van het College 
van Kerkrentmeesters aanwezig is 
om de bijdragen te innen en te 
noteren wat er dit jaar is 
toegezegd. 

Dit jaar betreft dit, op moment van 
schrijven, een bedrag van 53.600 
euro wat vergeleken met 2016 een 
vermeerdering van 1000 euro 
betekent. 
331 leden hebben een bedrag 
toegezegd/voldaan. 
In 2016 waren dit 340 leden. 
268 toezeggingen waren gelijk aan 
2016, 39 toezeggingen waren 
lager en, gelukkig, 68 mensen 
zegden in vergelijking met 2016 
een hoger bedrag toe. 
Er worden veel verschillende 
bedragen toegezegd: grote en 
kleine. 
Vooropgesteld dat iedere bijdrage 
welkom is blijkt dat zo'n 60 leden 
60% van het totaal toezegden. 
Naast de Vrijwillige Bijdragen heeft 
de Kerk nog andere inkomsten, 
denk aan collecten en 
pachtinkomsten van gronden die 
de kerk bezit. 
Toch komen wij jaarlijks geld 
tekort en teren in op ons 
vermogen. Een situatie die niet 
kan voortduren zonder in de 
toekomst in de problemen te 
komen. Denkt U dus niet de kerk 
heeft land/pachtinkomsten en is 
rijk genoeg. We kunnen NIET 
zonder Uw jaarlijkse bijdrage en 
hopen dat U die jaarlijks wil 
aanpassen/verhogen omdat onze 
kosten ook jaarlijks stijgen. 
Een ander probleem is dat 
toezeggingen niet altijd worden 
nagekomen zodat het bedrag wat 
ieder jaar wordt bekend gemaakt 
nooit gehaald wordt. 
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Ook in 2016 was dit weer het 
geval. 
We vragen U dan ook nadrukkelijk 
na te kijken of U de toegezegde 
bijdrage ook werkelijk betaald 
hebt. 
Zoniet kunt U dit ook in 2017 nog 
voldoen. 
De Actie Kerkbalans 2017 had 
zoals gezegd de titel: Mijn Kerk 
Verbindt. 
Het pastorale werk, de financiën 
en het onderhoud van ons 

prachtige kerkgebouw zijn ook 
nauw met elkaar verbonden. 
Het één kan niet zonder het ander. 
Laten we met elkaar op al deze 
gebieden samen de schouders 
onder zetten om onze 
Kerkgemeente te laten groeien en 
bloeien en zo onze verbondenheid 
met elkaar te tonen. 
	
.	

KERK	IN	ACTIE		
	

RECORDOPBRENGST	
INZAMELINGSACTIE

	

In 2016 hebben veel mensen met 
hartstocht, tijd en aandacht zich 
ingezet voor de inzamelingsactie 
van Kerk in Actie/GZB. 
En alle moeite is niet voor niets 
geweest. Onze verkopers hebben 
voor 41.289 euro verkocht aan 
verzamelaars en handelaren. 
Een recordopbrengst voor 
partners van Kerk in Actie en GZB. 
  
Miljoenen postzegels, duizenden 
ansicht- en geboortekaarten, 
brillen, honderden mobieltjes en 

cartridges en kilo's oud geld 
gingen door de handen van 
tientallen vrijwilligers. 
  
Wat gebeurt er eigenlijk met uw 
ingeleverde materialen waardoor 
het zoveel opbrengt? Het begint 
thuis, waar u of een gemeentelid 
of -leden dit materiaal apart in een 
tasje doet en bezorgd bij de 
aflever-adressen of meeneemt 
naar de kerk. 
De ZWO-commissie brengt dit 
vervolgens naar een van de 
regionale inleverpunten. Vaak een 
hele auto vol. Van daaruit gaan de 
dozen naar het landelijk 
dienstencentrum in Utrecht, naar 
Kerk in Actie om vervolgens door 
de coordinatoren verder uitgezocht 
te worden. De drie 
hoofdcoordinatoren – de familie 
Boer uit Nieuwerburg en dhr. 
Elsinga uit Woudenberg voor de 
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ansichtkaarten en de familie Ten 
Wolde uit Hattem voor de 
postzegels – halen het materiaal 
op en sorteren alles bij hen thuis. 
  
En dan kunnen we aan het einde 
van de rit met elkaar delen dat met 
de gezamenlijke inzet 41.289 euro 
is opgehaald! 
En bijdrage die onmisbaar is in het 
leven van mensen ver weg. Want 

dankzij de verkoop van uw oude 
postzegels, kaarten, mobieltjes, 
brillen, geboortekaartjes, 
theezakjes, balpennen en oud 
geld worden wereldwijd partners 
bijgestaan door Kerk in Actie en 
de GZB. 
  
Hartelijk dank voor uw inspanning!  
 

	

	
VAN	DE	ZWO-COMMISSIE	
	

Omdat Catherine Ruisaard en 
Mappy Zuydwegt als ambtsdrager 
bevestigd zijn, is de ZWO-
commissie op zoek naar 
versterking. Momenteel bestaat 
deze commissie uit Emmy de 
Rooij als ZWO lid en Cor van 
Deventer als diaken. 

De ZWO-commissie verzorgt twee 
keer per jaar de zendingscollecte 
en tevens de spaardoosjesactie in 
de 40-dagentijd. Ook vinden 
bezoeken plaats aan de classicale 
ZWO-commissievergadering, die 
projecten ondersteunt die wij als 
Protestante gemeente 
Wemeldinge financieel mee 
ondersteunen.  

Ook wordt er samengewerkt met 
de WZE-commissie van de Vrije 
Evangelische Kerk. Samen 
organiseren we de Praise 
samenkomsten, 
openluchtdiensten, 
kinderbijbelvakantieweek en de 
Dorcas actie. 

Heeft u interesse in dit stukje 
kerkenwerk, dan kunt contact 
opnemen met Emmy (622405), 
Catherine (622175) of 
Mappy(621333). 

	
	
	



35	
	

COLLECTES	
	
In dit overzicht vindt u de 
opbrengsten van de collectes 
'voor de kerk'  

Voor geheel 2016. 

De totale opbrengsten van de 
collectes tijdens de diensten 
bedraagt in 2016 € 11.592. In 
2015 was dit € 12.162 en in 
2014 € 11.776. 

De collectes 'voor de kerk' (de 
tweede collecte tijdens de 

dienst en de deurcollecte) zijn 
voor 'Plaatselijk Kerkenwerk', 
'Onderhoud gebouwen', 
'Plaatselijk Jeugdwerk' en 
'Orgel'  

Namens het CvK, de 
penningmeester 

	
	
	
	
	

	
LEDENADMINISTRATIE

Heeft u wijzigingen in de 
gezinssituatie, burgerlijke staat, 
gaat u verhuizen of andere zaken 
door te geven die voor onze 
ledenadministratie van toepassing  
zijn?  

Deze kunt u doorgeven via: 
ledenadministratie@kerkwemeldin
ge.nl . Via een briefje mag 
natuurlijk ook op Bonzijweg 17B.	 

 

 

 1ste hj 
‘16 

3de kw. 
‘16 

4de kw. 
‘16 

Totaal 

Plaatselijk 
Kerkenwerk 

€  2291          €  1311 € 1266   € 4868  

Jeugdwerk €  212 € 169   € 502   € 883   
Onderhoud 
Gebouwen 

€  1838 € 1282   € 1789  € 4909   

Orgelfonds €  602 € 139  € 191   € 932   
Totaal  €  4943 € 2901   € 3748  € 11592   

 



	

ZUID	BEVELANDSE	MADONNA	
	

 
In de Koorkerk van de 
Maartenskerk in Wemeldinge 
hangt een ingekleurde 
houtsnededruk welke rond 1915 is 
vervaardigd door de Veerse 
schilder Jan Heyse. Jarenlang 
heeft dit kunstwerkje in de 
consistorie gehangen en was 
daarmee onttrokken aan het zicht. 
Recentelijk heeft de kerkenraad 
voor de restauratie van het werk 
zorggedragen. Hierbij zijn o.a. de 
‘roest’vlekken uit het papier 
verwijderd en is het werk voor 
verval behoed.  

Veere beleefde in de periode 
1870-1970 een culturele 
bloeiperiode waarin een veelvoud 
aan kunstenaars hun naam aan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het stadje hebben verbonden. 
Alleen in die bijzondere Veerse 
sfeer konden de ontroerende 
Madonna’s – hij maakte meerdere 
verschillende voorstellingen – 
ontstaan. Heyse was gehuwd, 
Mies was zijn muze. Zij staat 
model in veel van zijn werk. Zelf 
was hij een stille, wat eenzelvige 
man. De komst van deze Zuid 
Bevelandse Madonna naar 
Wemeldinge is verbonden aan de 
restauratie van de Maartenskerk in 
de periode 1987-1989. In mei 
1987 werd begonnen aan de lang 
verwachte en hoognodige 
restauratie van de kerk. Een 
project dat twee jaren in beslag 
zou nemen en een bedrag vergde 
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van ruim 4 miljoen gulden waarvan 
1,2 miljoen ten laste van de 
kerkelijke gemeente. De 
werkzaamheden staan 
beschreven in het boek “De kerk in 
perspectief” door G.J. Lepoeter. 

Het project werd uitgevoerd door 
het Architecten en 
Ingenieursbureau Berghoef 
Hondius Lamers b.v.; gevestigd in 
Aalsmeer. Dit bureau heeft het 
kunstwerk van Heyse bij het 
voltooien van de omvangrijke 

restauratie aan het kerkbestuur 
aangeboden.  

Op de achterzijde van de lijst 
bevindt zich de volgende tekst:  

Ter herinnering aan bijna 20 jaar 
samenwerken voor eenzelfde 
materieel maar tegelijk ideeël doel. 
De restauratie van de kerk van 
Wemeldinge. Aalsmeer 21 april 
1989 (en gesigneerd door de 
vennoten).  

Ed Kooijman

Luxe	koek	met	bijbelse	ingredienten

• 300 gr. Psalm 55:22 
• 300 gr. 1 Samuel 14:29 
• 6 Job 39:14 
• 400 gr. Genesis 18:6 
• 2 tl. Leviticus 2:13 
• 2 tl. 2 Kronieken 9:9 
• 100 gr. Jeremia 24:1 
• 100 gr. Samuel 30:12 
• 1 Hooglied 2:5 
• 2 tl. Numer1 17:23 

geschaafd 
• Richteren 4:19 

Materialen 
Kom; mixer; garde; keukenpapier 
cakeblik 

Bereiden 
Wel Jeremia 24 in lauw water. 
Roer in een kom de ingredienten 
uit Psalm 55 en 1 Samuel 14 
zacht. Voeg een voor een Job 39 

toe en klop goed door. Zeef 
Genesis 18 en Leviticus 2 boven 
de kom en voeg 2 Kronieken 9 toe 
en roer goed door. 
Dep Jeremia 24 droog met 
keukenpapier en snijd dit in 
stukjes. Snipper Hooglied 2 klein. 
Roer Jeremia 24, Samule 30, 
Hooglied 2 en Numeri 17 door het 
beslag en voeg eventueel 
Richteren 4 toe. 
Vul een met Psalm 55 ingevette 
en met Genesis 18 bestoven 
bakvorm met het beslag en bak de 
koek in een voorverwarmde oven 
op 200 graden. Na 10 minuten de 
oven temperen op 150-160 
graden. De baktijd is ongeveer 75 
minuten bij gebruk van cakevorm 
en 35 minuten voor een bakplaat. 

Bron: ah.nl 



	

DE	KERSTSTAL	2016	

De lente staat voor de deur. De 
winter is bijna voorbij We hebben 
Kerst achter ons gelaten en leven 
toe naar Pasen 2017. Maar laten 
we nog héél even nagenieten van 
de geweldige levende kerststal 
van Kerst 2016.  

Vanaf de tuin van de Pastorie 
waar een reis door het 
kerstverhaal startte met een gave 
rap door de tieners liepen we 
richting de kerk. Voor de kerk 
werden we door een echte Heraut 
opgewacht om ons te vertellen dat 
iedereen zich moest gaan 
inschrijven in de plaats waar hij of 
zij geboren was.  

Bij aankomst in de kerk ging de 
reis door het mooie verhaal verder 
waarbij Jozef in zijn werkplaats 
werd opgeschrikt door een engel 
die de boodschap van Maria’s 
zwangerschap verkondigde. 
Reden genoeg om de reis richting 
de kerststal verder te vervolgen. 
Daarbij hoorden we onderweg in 
de kerkzaal muziek van het 
kinderkoor en buiten stonden 
Herders met engelenmuziek langs 
de route.  

Tot slot de aankomst in de 
levende kerststaal waar we onder 
het genot van wat warm drinken 
gezongen hebben om de 
geboorde van Jezus te vieren
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SCHOOL-KERKDIENST:	‘HET	BOEK’	

Een kerkdienst helemaal in het 
thema van misschien wel de 
mooist verhalen die er in de bijbel 
staan.  

Samen met alle kinderen van onze 
gemeente en die van de 
basisschool hebben we tijdens de 
school en kerkdienst van 5 
februari de bijbel opgeslagen en 

hebben we 6 prachtige verhalen 
gehoord die in dat dikke boek 
staan opgeschreven.  

De bijbel ging op waarbij de 
personages vanuit de verhalen 
een bezoek brachten aan de 
Maartenskerk. 

	

	

	
FOTO 1: HET SCHEPPINGSVERHAAL VAN 

ADAM EN EVA 

FOTO	2:	HET	VERHAAL	VAN	SIMSON	
	

	

	

	

FOTO	3:	HET	VERHAAL	VAN	RUTH	 	
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FOTO	4:	HET	VERHAAL	VAN	ZACHARIA		

	

FOTO	5:	HET	VERHAAL	VAN	DE	BARMHARTIGE	SAMARITAAN	
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FOTO	6:	HET	VERHAAL	VAN	ONS	ALLEMAAL	
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KINDERNEVENDIENST	“DE	GOEDE	HERDER”	
	
Het thema in Kind op Zondag 
geeft aan in deze periode 

Jij en ik 

In deze periode lezen we verhalen 
uit het bijbelboek Johannes. Met 
Pinksteren vieren we dat de 
Heilige Geest komt om mensen 
aan te vuren en woorden te geven 
die iedereen kan verstaan. Dan 
wordt opnieuw duidelijk dat het 
verhaal van Jezus altijd verder 
gaat. Zijn weg heeft toekomst. 
Vanuit de inspiratie komen we in 
de kerk elke keer weer samen. Wij 
delen de verhalen, we laten ons 
raken door de woorden die steeds 
weer verrassend nieuwe vensters 
openen. Zo ontdekken ook zij dat 
het niet alleen verhalen van lang 
geleden zijn, maar vooral ook 
verhalen met toekomst. 

De invalshoek Zondag 23 april is 
uit Johannes 20:19-31 
Thema: Ik geef het je mee 

Na de 
opstanding 
verschijnt 
Jezus aan 
zijn 
leerlingen. 

Niet om te vertellen wat er met 
hem gebeurd is, maar om hen iets 
te geven: Ik wens jullie vrede! 

Thomas is er niet bij en hij gelooft 
er niets van. 

De invalshoek Zondag 30 april uit 
Johannes 10:11-16 
Thema: ik ben er voor jou 
Jezus vertelt over zichzelf als een 

goede 
herder. Er 
is een 
verschil 
tussen een 

echte herder en iemand die 
zomaar een beetje op de schapen 
past. Als er gevaar dreigt, laat de 
“huurling” zijn schapen in de steek. 
De goede herder blijft bij zijn 
schapen, hij laat ze nooit alleen. 
Hij hoort bij ze. 

De invalshoek Zondag 7 mei uit 
Johannes 16:16-23a 
Thema: Wil je alles weten? 
Het volk in de woestijn moppert. 

Waarom is 
Aäron de 
baas? Elke 
stam legt 
een staf in 

de tent. Met elf ervan gebeurt 
niets, maar de staf van Aäron 
komt tot bloei. God maakt het 
verschil! 

De invalshoek Zondag 14 mei is 
uit Johannes 16:5-15 
Thema: Waar ga je heen? 
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Het thema 
van deze 
zondag is: 
‘Waar ga je 
heen?’Elke 

dag opnieuw gaan we 
verschillende kanten op, om 
uiteindelijk weer terug te komen 
waar we ons thuis voelen. Hoe 
bepaal je waar je heen gaat? 
Hoeveel weet je over de plek waar 
je terecht komt! Waarom verlang 
je er op den duur vaak naar een 
weer ‘thuis te komen?  

De invalshoek Zondag 21 mei is 
uit Johannes 16:23b-30 
Thema: Vraag het maar!  

Jezus 
vertelt zijn 
leerlingen 
dat ze de 
Vader 
alles 

kunnen vragen – hij zal het ze 
geven. In de kerk bidden we voor 
onszelf, voor de mensen op 
andere plekken in de wereld die 
we helemaal niet kennen. We 
geloven dat God al die gebeden 
hoort. 

De invalshoek Zondag 28 mei is 
uit Johannes 15:26-16-4 
Thema: Houd je mond niet! 

Jezus 
vertelt 
zijn 

leerlingen dat ze alles wat de 
gehoord hebben aan andere 
mensen kunnen vertellen. Zo komt 
iedereen te weten dat God van de 
mensen houdt. 

De invalshoek Zondag 4 juni is 
Pinksteren uit Handelingen 2:2-11 
Thema: Ik versta je 

De heilige 
Geest laat 
ons 

verstaanbaar spreken en goed 
luisteren naar wat een ander te 
zeggen heeft. Dat gaat veel verder 
dan spreken in taal. Elkaar 
begrijpen wil zeggen dat je geraakt 
wordt door wat een ander je 
vertelt. 

Geloof in het leven 
In de veertigdagentijd waren de 
verhalen over geloof in het leven. 
De verhalen gingen over Jezus, 
die op weg gaat naar Pasen. Maar 
ook over al die andere mensen, 
die iets van die weg meemaken. 
Ze ontdekken dat God een God 
van leven is. Ook als er ziekte is of 
verdriet, als mensen hulp nodig 
hebben of hun hand op houden. 
Steeds opnieuw blijkt dat mensen 
kunnen geloven in het leven. Want 
het licht van Pasen zal gaan 
schijnen. Elke zondag werd een 
plaat op de grote poster geplakt 
van het verhaal van die zondag. 
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Uitnodiging: Palmpaasstokken 
maken. 

Zaterdag 8 april 
gaan we met de 
kinderen 
Palmpaasstokken 
maken (in plaats 
van 
zondagochtend 
tijdens de Kerkdienst). 

Op Palmzondag, zondag 9 april, 
komen we dan met onze feestelijk 
versierde Palmpaasstokken in 
optocht de Kerk binnen. Kom jij 
ook?  

Waar: in de Koorkerk van de 
Maartenskerk.   
Hoe laat: van 16-17 uur en daarna 
eten we samen frietjes!. 
Kerkdienst: Zondag 9 april om 10 
uur in de Maartenskerk. Graag 
opgeven als je komt voor 5 april bij 
Mary Gijssel: 
msgijssel@zeelandnet.nl   
telnr:  0113-621406. De leiding 
van de kindernevendienst.  

Leiding kindernevendienst 
Vind u/jij het leuk om te helpen als 
leiding bij de kindernevendienst. 
U/jij bent dan van harte welkom 
om ons team te komen versterken. 

 

 

Kindernevendienst alle 
leeftijden bij elkaar 
Nieuwe kinderen zijn van harte 
welkom vanaf leeftijd 4 jaar. Er is 1 
leiding aanwezig met 1 assistent. 
Als leiding houden wij rekening 
met de leeftijden zoals met de 
verhalen en verwerking zodat 
iedereen op zijn eigen niveau 
bezig kan zijn. Als de kaars is aan 
gestoken met het licht van de 
grote paaskaars gaan de kinderen 
onder begeleiding naar hun eigen 
ruimte waar we het verhaal uit de 
bijbel vertellen en aan de hand 
hiervan hebben we een 
verwerking. We knutselen, 
tekenen of plakken iets moois. Als 
leiding zouden we het erg leuk 
vinden jullie op de eerstvolgende 
nevendienst te mogen begroeten. 
 
In de tuin van de pastorie is er 
voor de allerkleinsten elke 
zondagmorgen crèche in de 
Hummelhut. Zodat het ook 
mogelijk is om uw kleintje mee te 
nemen. 

Gun ook uw kind de nevendienst 

Namens de 
leiding, 
Mary 
Gijssel 

 

 



	

ADRESSENLIJST	HERVORMDE	GEMEENTE	KATTENDIJKE

Predikant	
Ds.	C.M.	(Eline)	Baggerman-van	Popering	
Langeville	65	
4401	GM	Yerseke	
Tel	nr:	(0113-)	571336	
Email:	elinebaggerman@live.nl	
_____________________________________________________________________________	

Scriba	
Mevr.	G.A.Th.	(Gerda)	Ennik-Duisterhof	
Deltastraat	14	
4474	AK	Kattendijke	
Tel	nr:	(0113-)	620495	
Email:	ennikduisterhof@zeelandnet.nl	
_____________________________________________________________________________	

Ouderling	
Mevr.	I.K.	(Ida)	de	Lange	–	van	der	Meer	
Kureweg	20	
4474	AN	Kattendijke	
Tel	nr:	(0113-)	622451		
Email:	idjo@zeelandnet.nl	
_____________________________________________________________________________	
College	van	Diakenen	
Dhr.	J.A.	Wattel	
Langemeet	113	
4464	BJ	Goes	
Tel	nr:	(0113-)	215803	
Email:	a.wattel@gevierdales.nl	
_____________________________________________________________________________	

Ouderling-kerkrentmeesters	
Mevr.	G.A.Th.	(Gerda)	Ennik-Duisterhof	
Mevr.	W.C.	(Wil)	Capel-Traas	
Noordhoeklaan	40	
4464	BA	Goes	
Tel	nr:	(0113-)	214804	
Email:	jacapel@zeelandnet.nl	
_____________________________________________________________________________	
Kindernevendienst	
Mevr.	I.K.	(Ida)	de	Lange	–	van	der	Meer	
_____________________________________________________________________________

Koster	/	contactpersoon	kerktelefoon	
Mevr.	H.	Wattel	
Email:	hermiwattel@hetnet.nl	
	

Organist	
Dhr.	L.	(Leen)	Marijs	
Bellefleurstraat	5	
4421	CG	Kapelle	
Tel	nr:	(0113-)	342610		
Email:	telemarijs@zeelandnet.nl	
_____________________________________________________________________________	
Ziekenhuisverblijf	
Wilt	u	opname	in	en	ontslag	uit	het	
ziekenhuis	melden	aan	de	predikant.	
_____________________________________________________________________________	

Bloemen	
Contactpersoon:	
Dhr.	Wattel	
_____________________________________________________________________________	

Gesprekskring	
Contactpersoon:	ds.	C.M.	Baggerman-van	
Popering	
_____________________________________________________________________________	

Alphacursus	
Inlichtingen:	Dhr.	J.M.	(Joop)	de	Lange	
_____________________________________________________________________________	
Bankrekeningnummers	
Diaconie:	 										NL08	 FVLB	 0699741092	
Kerkbeheer:		 			NL57	 FVLB	 0699541069	
Collectebonnen:	NL30	 FVLB			0635806444		
_____________________________________________________________________________	
Kerkelijk	Leven	
Mededelingen	van	de	Hervormde	SOW-	
en	Protestantse	gemeenten	in	de	ring	
Kruiningen.	Kopij	kan	worden	ingeleverd	
bij:	
Mevr.	W.C.	(Wil)	Capel-Traas	
Het	blad	wordt	in	Kattendijke	bezorgd	
door:	

Mevr.	R.	(Ria)	Janse	
Blokhuisstraat	1	
Kattendijke	
Tel	nr:	(0113-)	622115	

	

	 	



	

ADRESSENLIJST	PROTESTANTSE	GEMEENTE	WEMELDINGE	
Predikant	
Ds.	D.H.J.	(Dick)	Steenks	
Kerkweg	11	
4424	NJ	Wemeldinge	
Tel	nr:	(0113-)	308297	
Email:	 predikant@kerkwemeldinge.nl		
_____________________________________________________________________________	

Scriba	
Dhr.	J.	(Jan)	van	der	Klooster	
Stormezandeweg	12		
4424	ER	Wemeldinge	
Tel	nr:	(0113-)	621334	
Email:	 scriba@kerkwemeldinge.nl		
_____________________________________________________________________________	

Koster	
Mevr.	J.	Lamper-Schouten	
Oosterscheldestraat	72	
4424	EP	Wemeldinge	
Email:	cplamper@zeelandnet.nl	
_____________________________________________________________________________	
Zendings-Commissie	
Protestantse	Gemeente	Wemeldinge	
IBAN	nr:	 	NL	03	RABO	036	86	00	777	
_____________________________________________________________________________	
College	van	Diakenen	
Postbus	34		
4420	AA	Kapelle	
IBAN	nrs:	
Diaconie:	 	NL03	RABO	036	86	06	112	
Pïr:		 	 	NL87	RABO	036	86	18	374	
Verj.Fonds:	NL	96	RABO	036	86	01	722	
_____________________________________________________________________________	
College	van	Kerkrentmeesters	(CvK)	
Postbus	34	
4420	AA	Kapelle	
IBAN	nr:	 	NL31	RABO	036	86	00	467	
	 	 	 	NL29	FVLB		069	97	43	915	
____________________________________________________________________________	
	
Praeses	Kerkenraad	
Dhr.	G.C.	(Gerard)	Pilon	
Noordelijke	Achterweg	34	
4424	EG	Wemeldinge	
Tel	nr:	(0113-)	622758	
_____________________________________________________________________________	

Praeses	/	Secretariaat	CvK	
Dhr.	B.J.	(Baus)	Hoekman	
Spoorlaan	28	
4424	CL	Wemeldinge	
Tel	nr:	(0113-)	622158	
_____________________________________________________________________________	

Ledenadministratie	
Mevr.	M.J.J.	(Marianne)	Oele-Leendertse	
Bonzijweg	17b	
4424	AM	Wemeldinge	
Tel	nr:	(0113-)	621173	
Email:	
ledenadministratie@kerkwemeldinge.nl	
_____________________________________________________________________________	

Website	
www.kerkwemeldinge.nl	
_____________________________________________________________________________	

Redactie	/	inleveren	kopij	SOW-blad	
Dhr.	L.J.	(Rens)	Flipse	
Herdershoefje	3	
4424	DA	Wemeldinge	
Email:	sow@kerkwemeldinge.nl	
_____________________________________________________________________________	

Kerkelijk	Leven	
Naast	dit	Samen	op	Weg-blad	verschijnt	
twee-wekelijks	het	regionale	kerkblad	
‘Kerkelijk	Leven”.	U	kunt	zich	hierop	
abonneren.	
Voor	informatie,	opgave	of	wijziging	met	
betrekking	tot	abonnementen,	kunt	u	zich	
wenden	tot:	
Dhr.	J.	van	de	Cingel	
Prinses	Beatrixweg	55	
Tel	nr:	(0113-)	621371	

	


